
Levensbeschouwelijk werk 

Wat wordt bedoeld met 

levensbeschouwelijk werk? 

 Allerlei activiteiten waarin bezinning, 

inspiratie en welzijn een plek krijgen. 

 Onderwerpen van gesprekken komen 

uit het leven van alledag. 

 Met inzet van muziek, symbolen, 

foto’s, tekst, verhaal en zang. 

Wat kan een levensbeschouwelijk 

begeleider voor u betekenen? 

 Zij kan luisteren en met u meedenken 

wanneer u vragen over het leven wilt 

delen. 

 Zij kan u ondersteunen in een 

verdrietige tijd; bijvoorbeeld in een 

periode  van afscheid of rouw. 

 Zij kan indien gewenst ook 

naaststaanden bijstaan. 

 Uitgangspunt is uw levensovertuiging; 

dat wat u belangrijk en waardevol  

vindt in het leven. 

Waarom is er levensbeschouwelijk werk? 

 Naast aandacht voor lichamelijk 

welzijn is ook geestelijk welzijn en 

welbevinden belangrijk! 

 Tijdens het ouder worden wordt vaak 

‘een balans opgemaakt’ van het tot nu 

geleefde leven.  Levensbeschouwelijk 

werk probeert hierbij te begeleiden.  

 

 

 Alle mensen zijn anders.  Elk mens is 

uniek met eigen behoeftes en 

mogelijkheden. Aan diversiteit wordt 

tegemoet gekomen. 

 Levensbeschouwelijk werk draagt bij 

aan verbinding tussen mensen. 

Bereikbaarheid 

Voor meer informatie over mogelijkheden 

en de aanwezigheid op de locaties kunt u 

contact opnemen met  levensbeschouwelijk 

begeleider Marieke de Peuter.  U kunt ook 

uw EVV’er vragen of zij bij u langs kan 

komen.        

Tel.:   06-20756009    

Email   m.depeuter@zorg-waard.nl 

 

 

Zorgwaard biedt vanuit de dienst behandeling en welzijn in Oud-Beijerland, Zuid-Beijerland en 

Klaaswaal levensbeschouwelijk werk aan, zowel individueel als in groepsverband.                                                                   

In deze flyer wordt beschreven wat levensbeschouwelijk werk is en wat het voor iemand kan 

betekenen. 
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